
Dag 3 
 
Na een goede nachtrust werd iedereen om 9.45 uur ski klaar verwacht buiten bij de ingang van de 
jeugdherberg. 
Voor sommige was dit nog even stressen omdat het best lastig is om je op tijd  ski klaar te maken als 
je 2 linker schoenen hebt gepakt,  of je helm kwijt bent , of je ski bril, of je handschoenen, of je 
stokken, of je …… enz. 
Kortom dat het belangrijk is om goed op je eigen spullen te letten en deze ook steeds goed op te 
bergen werd sommige leerlingen goed duidelijk. 
De skigroepen werden op basis van de ervaringen van de vorige dag her en der wat gewijzigd zodat 
de verschillende ski niveaus mooi bij elkaar kwamen. 
Aan het  remmen en de techniek van het maken van goede bochten werd nog even goed aandacht 
besteed om vervolgens voor het eerst in de skilift te stappen omhoog de berg op, tijd voor het echte 
werk!. 
Dat het reeds geleerde uitgevoerd moest worden op een echte steile  skipiste was nog best wel 
spannend en moeilijk. Dat daarbij de nodige leerlingen op de kop in de sneeuw belanden was dan 
ook meer dan logisch. Een sneeuwscooter van de bergwacht die met gillende sirenes was 
opgetrommeld was natuurlijk minder leuk. Gelukkig bleek bij de dokter de schade bij de 
desbetreffende leerling mee te vallen. 
Na een mooie dag skiën waarin al vele vorderingen zijn gemaakt was het voor sommigen ook hoog 
tijd om ook eens wat aandacht te schenken aan de persoonlijke hygiëne, het was zo vlak voor het 
eten dan ook dringen bij de douches. Naast de persoonlijke hygiëne is natuurlijk ook de staat van de 
slaapvertrekken belangrijk. Ook dit jaar worden deze elke avond weer geïnspecteerd op orde en 
netheid door onze 2 vrouwelijke Inspecteurs, met aan het eind van de week voor de winnaar 
natuurlijk een mooie prijs. 
Vanaf 20.00 uur was er weer een keuze programma met daarin deze avond ook de keuze uit een 
mooie avondwandeling off‐road door de sneeuw. 
Daarnaast werd er weer fanatiek gesport met voetbal en tafeltennis, maar ook een gezellig potje 
yahtzee was een mogelijkheid. 
Wat een topdag hebben we gehad, en we zijn nog niet eens halverwege de week!! 
Tot morgen. 
 
 



Dag 4 
 
Een dag voor in de boeken. ‘s Ochtends bij het ontbijt kwamen de eerste zonnestralen ons al 
tegemoet en dit bleek de voorbode voor een dag vol hoogtepunten. Eerst een dag skiën onder een 
strak blauwe hemel met heerlijke zonneschijn. Vele succeservaringen werden afgewisseld met een 
enkele valpartij. Het absolute klapstuk van de dag was afkomstig van de muzikale vaardigheden van 
DJ Tower in de aprês‐ski bar “Sportsbar”. Hier gingen vele voetjes van de vloer en maakte onze groep 
kennis met het fenomeen Aprês Ski. Na het eten werden uiteraard de kamers weer grondig 
geïnspecteerd door de vrouwelijke versies van Rob Geus. Geen plintje, gootsteentje of spiegeltje 
werd overgeslagen om te controleren of de hygiëne op orde was.  
De afsluiter van de avond was voor meneer Geerdink die een uitgebreide bingo avond in elkaar had 
geknutseld. Eerst een authentieke versie gevolgd door een muziekversie waarbij Nick Steenbergen er 
met de hoofdprijs vandoor ging. Een onvergetelijke dag die de boeken ingaat als de dag waar de 
aprês skitent op de kop werd gezet en de bingo alleen maar winnaars kende. 
 

 
 
 


