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De	nacht	op	zee	was	er	één	zoals	we	die	deze	reis	niet	nog	eens	zullen	meemaken.	Bij	zonsondergang	

hadden	we	kilometers	uitzicht	en	rond	de	klok	van	elf	uur	werden	we	in	slaap	gewiegd	door	de	

continue	deining	van	de	zee.	

‘s	Morgens	werden	de	ankers	gelicht	en	vervolgden	we	onze	reis	over	de	Waddenzee.	In	de	verte	

leek	Terschelling	schuil	te	gaan	onder	donkere	wolken	en	regensluiers.	Gelukkig	klaarde	het	weer	

steeds	verder	op	en	zodra	de	contouren	van	het	eiland	beter	en	beter	zichtbaar	werden,	maakten	de	

wolken	ruimte	voor	de	zon.	De	overwegend	noord-noordwestelijke	wind	noodzaakte	onze	vloot	om	

vaak	overstag	te	gaan.	Voor	de	leerlingen	een	goeie	dag	om	de	opgedane	zeilervaring	te	

perfectioneren.	Tom	Beute	deed	dit	zelfs	zo	vakkundig	dat	zijn	schipper	het	roer	aan	hem	overdroeg.	

De	snelheid	van	de	boten	lag	behoorlijk	hoog	en	daardoor	gingen	ze	lekker	schuin	(volgens	

sommigen	nog	belangrijker).		De	Alida	kreeg	het	met	diens	hoge	snelheid	en	geringe	diepgang	zelfs	

voor	elkaar	om	tijd	vrij	te	maken	voor	een	spontaan	bliksembezoek	aan	Vlieland.		

De	aankomst	in	de	haven	van	Terschelling	was	ronduit	perfect.	De	schepen	konden	als	groep	aan	

dezelfde	steiger	worden	aangemeerd,	de	zon	scheen	volop	en	tot	aan	het	avondeten	kon	iedereen	

doen	wat	hij	of	zij	wilde.	

	

Vanavond	zal	grotendeels	in	het	teken	staan	van	de	wedstrijd	van	de	Oranje	Leeuwinnen	tegen	

Zweden.	Morgen	gaan	we	fietsend	het	eiland	over	en	voeren	ondertussen	een	aantal	leuke	

opdrachten	uit.		


